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300e geboortejaar H. Gerardus Majella

Op 6 april 2026 is het 300 jaar geleden dat
Gerardus Majella werd geboren in Muro Lucano,
Zuid-Italié. Daarom vieren we vanaf zijn sterfdag
op 16 oktober 2025 tot 2026 een jubileumjaar.

Zijn grote naastenliefde, zijn zorg voor arme men-
sen én zijn grote Godsvertrouwen maakte Gerardus
al tijdens zijn leven tot een heilige.

We vieren in 2025 ook het Heilig Jaar met als
thema ‘Pelgrims van Hoop’. Gerardus heeft ook
zelf een pelgrimsreis ondernomen. Toen hij net
redemptoristenbroeder was, had hij de leiding over
een bedevaart met jongeren naar het heiligdom
van de aartsengel Michael op Monte Gargano.

Het was een tocht vol met ontberingen: ze wisten
de weg niet goed en hadden nauwelijks geld.

Gerardus vertrouwde op Gods voorzienigheid en
dat vertrouwen werd niet beschaamd. Aangeko-
men op Monte Gargano, gaf iemand hem geld.
Genoeg om voedsel voor de groep te kopen en
voor de terugreis.

Samen met de H.Gerardus, pelgrim van hoop,
bidden wij om vertrouwen op onze pelgrimstocht
door het leven.

Noveengebed

Goede God,

moge de H. Gerardus Majella

ons voorbeeld en
onze inspiratiebron zijn
om hoop te zaaien
waaruit de wereld
van morgen kan groeien.

Laat ons bouwstenen
van hoop zijn
voor uw hemel op aarde,

een nieuwe wereld,

met als hoeksteen
Jezus Christus,
onze Verlosser.

Amen.



