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Van het nieuwe jaar is al een maand verstreken. We hopen dat u goed begonnen
bent aan 2026, en dat de overige elf maanden alle goeds en zegen brengen mogen!

Met deze nieuwsbrief praten wij u bij over onze kerkgemeenschap die geen gewone parochie is,
maar eenvan de weinige ‘rectoraten’ in het bisdom. Een rectoraat heeft geen pastoor maar
wordt geleid door de rector van een klooster. Een rectoraat heeft ook geen eigen kerk, dus ook
geen zorgen over de instandhouding ervan, zoals menig kerkbestuur. Klooster Wittem trekt als
pelgrimsoord kerkgangers en bezoekers uit de wijde omtrek, maar biedt ook aan de naaste
omgeving zijn diensten aan. Wij doen dan ook net als ‘gewone’ parochies een beroep op u om
via Actie Kerkbalans eraan bij te dragen dat Klooster Wittem die diensten kan blijven geven.
Hoe? Dat leest u in de speciale folder en bijlage. Wij vertellen eerst iets over het klooster zelf...

Wie wonen en werken in Klooster Wittem?

@® Medewerkers en gasten van ‘In Harmony’ hebben een plek aan de voorzijde, en bieden bege-
leiding én gezelligheid aan mensen die steun kunnen gebruiken bij de invulling van hun dag en een
of meer dagdelen per week hier komen. Er zijn ook activiteiten in samenwerking met het klooster:
een zanguurtje, kaarsjes opsteken, eenvoudige vieringen rond kerst, het askruisje, etc.

@ Enkele kamers zijn de werkplek geworden voor de politie, vooral voor de wijkagenten van de
gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals; er is geen publieksbalie!

@ Het centrale deel van het klooster is weer volop bewoond; 16, veelal jongere mensen hebben
er een appartement. Bijna allen werken of studeren zij buitenshuis. Zij hebben een gezamenlijke
huiskamer. Enkelen zijn vrijwilliger geworden in ons pelgrimsoord.

® Op de bovenverdieping is ‘Astara’ gevestigd, waar enkele tieners wonen die intensieve
begeleiding nodig hebben. Verder heeft een psychologe in het klooster een praktijkruimte.

@® Jammer is dat de exploitant en beheerder van de grote kloosterbibliotheek en omliggende ruimtes
de vergunningen nog niet rond heeft. Hopelijk keert ook daar de bedrijvigheid spoedig terug!

De communiteit, medewerkers en vrijwilligers van Klooster Wittem.

Paters redemptoristen en aan hen verwante huisgenoten vormen de communiteit. Wij wonen achter
de kerk en op twee verdiepingen aan de achterzijde. Er zijn vijf paters: naast de ‘oude garde’ (Ton
Reijnen, Henk Erinkveld en Jan Hafmans) wonen er twee Indonesische paters: Ferdi Djaga Kota en
Ricky Misi. Het echtpaar Jelle Wind en Ageeth Potma zijn lid van de communiteit; Piet Bezemer en
Jacqueline Scholing maken ook deel uit van de woongemeenschap.

‘Pelgrimsoord Klooster Wittem’ heeft tien -betaalde medewerkers en zo’n 150 vrijwilligers; onder hen
zijn ook bewoners van het rectoraat; zij dragen hun steentje bij aan deze ‘pleisterplaats voor de ziel’.

Kerk en kapellen

In de kloosterkerk, tevens rectoraatskerk, zijn elke zondag eucharistieringen om 09.00, 11.00 en
18.00 uur. Ook doop- en huwelijksvieringen en uitvaarten vinden hier plaats. Aangrenzend zijn de
Ronde Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand, en de Kapelvan de H.Clemens Maria
Hofbauer, waar maandag tot en met vrijdag om 8 uur het morgengebed is, op dinsdag en donderdag
gevolgd door de eucharistieviering. De vesperviering is om 18.00 uur. ledereen is bij alle vieringen
welkom, ook op elke donderdag om 12.00 uur als de rozenkrans gebeden wordt voor de vrede.
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De band tussen kerk en klooster Wittem met het rectoraat wordt ook zichtbaar in het Gemengd
Zangkoor, dat elke derde zondag van de maand zingt in de eucharistiering van 11.00 uur. Op de
andere zondagen is om 09.00 uur een klein steunkoortje actief.

Vrijwilligers uit vooral het rectoraat verzorgen de maandelijkse actie van Amnesty International:
op elke eerste zondag van de maand wordt de Amnestykaars ontstoken en gebeden voor een
slachtoffer van schending van mensenrechten. Na afloop kan men een groetenkaartje sturen.

Ontmoetingsruimte Scala

De Gerarduskapel is een levendige ontmoetingscentrum geworden, met de kloosterreceptie en
een ruim gesorteerde boek- en wereldwinkel. De resterende ruimte heet ‘Scala’, waar iedereen
zeven dagen in de week vrij kan binnenlopen. Er is koffie en thee en meestalis er een gastvrouw/heer,
voor als u vragen hebt. Er is een pelgrims- en een videohoek, een solidariteitstafel. Kinderen komen
er ook aan hun trekken. Er zijn regelmatig exposities, lezingen en themabijeenkomsten.

Kloostertuin

De tuin achter het klooster is vrij toegankelijk voor iedereen. Er is een boekje beschikbaar om er een
bezinningswandeling te maken; er staan zitbanken. En er is een asstrooiveld waar onder begeleiding
van een pastoraal medewerker nabestaanden de as kunnen uitstrooien van een geliefde overledene.

Pastorale dienstverlening

Naast de vieringen in kerk en kapellen is iedereen welkom in onze devotieruimtes, in de boekwinkel
en bij activiteiten in Scala. U kunt in Wittem ook terecht voor een pastoraal gesprek. Wat het
rectoraat betreft kan dat ook bij u thuis. De rector en pater Ferdi Djaga Kota zijn graag bereid om
langs te komen als u daarom vraagt. Boven deze rectoraatsbrief staan contactgegevens.

Het voorbije jaar in cijfers

® In 2025 werd 13 keer het H.Doopsel toegediend: aan negen kinderen en (opmerkelijk:) vier
volwassenen. Onder de dopelingen waren er twee uit ons dorp: Brisa Roijen (1 jaar) en Nina
Venrooij (22 jaar).

@ Sinds we geen eigen basisschool hebben, zijn er geen gezamenlijke eerste-communievieringen
in onze kerk. Wel deden in 2025 twee kinderen in onze kerk de Eerste H.Communie in een
‘gewone’ zondagsviering. Wij weten niet of er in 2025 elders communicantjes waren uit ons
rectoraat, Meld het ons, want we willen hen graag feliciteren met een cadeautje. Dat geldt ook
voor kinderen die dit jaar zo’n feest gaan vieren. Dat is in ieder geval Thomas Dacier die op
Hemelvaartsdag in onze kerk de Eerste H.Comunie gaat ontvangen.

® In 2025 was er geen kerkelijke inzegening van een huwelijk.

® Er was 12 keer een uitvaartdienst; we namen afscheid van vier bewoners van ons rectoraat:
Afra Keulen-de Lange, Jac Kohl, Jo Oligschlager en Maria Looman-Nix. Ook willen we een oud-
bewoner van Partij noemen: Kitty Nix.

Klankbordgroep

In plaats van een kerkbestuur kent ons rectoraat een ‘klankbordgroep’ die af en toe bijeenkomt om te
praten over aangelegenheden van het rectoraat. Naast de rector, pater Ferdi Djaga en Ageeth Potma

van het klooster, zijn lid: Natasja de Leeuw (Partijerweg), Josine Schyns (Rijksweg), Jo Peters (Tevent)

en Maria Mobers (Partijerweg). Via Maria is er een link met het kernoverleg Partij-Wittem. Als klooster
en rectoraat steunen wij van harte initiatieven die het gemeenschapsleven bevorderen.
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