
WELKOM!
We heten iedereen welkom 

die alleenstaand, getrouwd, gescheiden, 
weduwnaar, hetero, homo of nog weer anders is. 

We verwelkomen je, 
of je nu als een nachtegaal kunt zingen 
of alleen maar in jezelf kunt brommen. 

Je bent hier welkom 
als toevallige voorbijganger, gelukzoeker, 

Godzoeker of nieuwsgierige.

We verwelkomen diegenen 
die ouder zijn dan zestig 

maar nog niet volwassen zijn, 
en tieners die te snel opgroeien. 

Het maakt ons niet uit 
of je roomser bent dan de paus, 

of sinds Kerstmis tien jaar geleden 
niet meer naar de kerk bent geweest.

We heten iedereen welkom 
die denkt dat de aarde plat is, 
te hard werkt of lanterfantert.

We bieden een speciaal welkom 
aan diegenen die vandaag 

een gebed kunnen gebruiken 
of die als kind het geloof 

door hun strot gedrukt hebben gekregen. 

Wij verwelkomen 
pelgrims, toeristen, zoekers, 

twijfelaars, kaarsjesopstekers ... en

jou!
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